SILENCE!, PRESS OVERVIEW

Translated extracts

Scroll down for original version in Dutch

Lucas X, regional art magazine

Bianca Visser, ‘Festival Nieuwe Grond feels no sense of urgency ’, July/August/September
2006

-‘The individual works of art are well introduced and described. They are all strong artworks
presented meticulously and accurately. Highlight is the work of the Japanese artist Sachiko
Abe.’

-‘Host is the estate De Horst; a very pleasant place in the wooded area of Driebergen.’
-‘Despite the qualitative properties the exhibition Silence! is an institutional exhibition that
could have taken place in any other location.’

Lucas X, regional art magazine
Jelle Bouwhuis, ‘Small festivals, big words’, July/August/September 2006
Column about festival Nieuwe Grond as a whole.
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jul. aug. sep. 06

Lucasx

Festival Nieuwe Grond

Recensie

Festival
Nieuwe
Grond
kent geen
dringende
noodzaak

De gemeente Utrecht profileert zich de laat-
ste jaren steeds meer als festivalstad.
Enkele belangrijke exponenten van dit cultu-
rele beleid kent iedereen: Nederlands Film-
festival, festival Oude Muziek, Blues Festival,
Springdance, Impakt en Festival a/d Werf.
Dit lijstje kan moeiteloos worden aangevuld
tot maar liefst dertig verschillende terugke-
rende evenementen. Tel daar de succesvolle
Culturele Zondagen bij op en de conclusie
mag zijn dat het Utrechtse publiek nooit van
cultuur verstoken hoeft te zijn.

Wederom is er een nieuw festival bij ge-
komen. Dit internationale evenement

heet Nieuwe Grond, duurt vier dagen en is
bedoeld voor de generatie kunstenaars en
theatermakers van onder de vijfendertig
jaar. Ruim voor de opening hangen overal
in de stad posters en in sommige kroegen
ligt het programmaboekje van dit nieuwe
initiatief. De gemeente en de provincie

tekst:

Bianca Visser
foto:

Aafke Holwerda

Utrecht zijn vastberaden om uiteenlopende
disciplines en onderwerpen bij elkaar te
voegen. Ditmaal zijn de topics: ‘politics,
performance, society, live art, visual arts’.
Gastheer is landgoed De Horst; een zeer
aangename plek in de bosrijke omgeving
van Driebergen.

Afstand

Het festivalterrein ligt op redelijke afstand
van de stad Utrecht en daarom zijn er
maatregelen genomen om het de stedeling
gemakkelijk te maken om naar het buitenge-
bied af te reizen. Net als tijdens de opening
van De Kleine Biénnale in Fort ‘t Hemeltje
het geval was, pendelen festivalbussen vanaf
de Stadsschouwburg van- en naar het festi-
valterrein. Maar daar waar iedereen de weg
naar Houten leek te hebben gevonden, blijft
hetin Driebergen de eerste dagen tamelijk
rustig.

Sachiko Abe,
Cut Papers #9
(2006)
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Tijdens de openingsdag zaten de aanwezi-
gen knus op het terras bij elkaar, genietend
van het prachtig mooie weer, te wachten
totdat het festival werd geopend. Daarna
volgde de premiere van de voorstelling Van
de frisse, van het theatergezelschap Growing
Up in Public, een sociaal-maatschappelijk
kritisch stuk waarin Utrechtse koorballen

- waarvan mag worden aangenomen

dat zij later een bepalende functie in de
Nederlandse samenleving zullen vervullen
- verveeld, passief en vooral stomdronken
de wereld vanuit hun studentenhuis bele-
ven. Gedurende het stuk wordt duidelijk dat
deze mannen de aansluiting met de realiteit
totaal hebben verloren.

De kritische noot van Growing Up in Public
staat in schril contrast met de onuitgespro-
ken boodschap die van de beeldende kunst-
tentoonstelling Silence! uitgaat. In het rus-
tieke landhuis is door curator Nanda Janssen
het werk van acht internationale kunstenaars
bijeen gebracht, geinspireerd op het werk
van John Cage getiteld 4’ 33”. Van de bezoe-
ker wordt verwacht dat hij dit werk kent, (vier
minuten en drieéndertig seconden stilte),
want nergens in de tentoonstelling wordt uit-
gelegd wat het is en waarom het juist binnen
deze context wordt aangehaald.

Stilte

De afzonderlijke kunstwerken zijn goed
beschreven. Het zijn stuk voor stuk goede
werken die zorgvuldig en nauwlettend ge-
presenteerd zijn. Hoogtepunt is het werk van
de Japanse kunstenaar Sachiko Abe. Onder
de nok van hetlandhuis zit de kunstenaar
urenlang in een klein nisje A-4tjes te knip-
pen. Voor haar is dit een manier om grip op
de wereld te krijgen. Verder zien we hoe de
kunstenaar Iepe B. T. Rubingh een druk ver-
keersplein in Tokio ontregelt, Yeb Wiersma

fotografeerde slapende mensen en Sanja
Medic vervormde een foto van het interi-
eur van de openbare bibliotheek in NY, om
daarna weer alles op zijn plek te zetten. Het
zijn allemaal in zichzelf gekeerde werken die
een innerlijke stilte onderzoeken.
Ondertussen wordt aan de andere kant

van het terrein in de lezingenreeks Politics
and Society de toenadering tussen kunst en
politiek besproken, waarbij de publicatie All
That Dutch wordt aangehaald. In dit veelbe-
sproken boek geven nationale en interna-
tionale professionals hun mening over het
cultuurklimaat in Nederland. En dat is niet
best. Beseft niemand van de aanwezigen dat
dit festival juist een voorbeeld is van wat er
volgens buitenlandse deskundigen misgaat
in ditland? De wil en de middelen zijn hier
aanwezig, maar de urgentie ontbreekt. De
tentoonstelling Silence! is, ondanks kwali-
tatieve eigenschappen, een institutionele
expositie die in elke willekeurige andere
plek plaats had kunnen vinden. Voor een fes-
tival is het programma nogal beperkt en de
latente vraag blijft waarin deze activiteiten
zich van het reguliere aanbod onderschei-
den.

Terug in het landhuis staat in de meest
afgelegen expositieruimte een radio aan.
Een nieuwslezeres geeft monotoon de laatste
nieuwsberichten door. Wat zij zegt dringt
niet echt door. Onverwachts wordt de uit-
zending abrupt onderbroken door een luide
stem, die de luisteraar aanspoort om, uit so-
lidariteit met recente internationale gebeur-
tenissen, gedurende één minuut vooral door
te gaan met waar men mee bezig is. Welke
ontwikkelingen bedoeld worden wordt niet
duidelijk, maar het lukt de maker van dit
werk, Roman Ondak, om de bezoeker op slag
uit deze droomwereld waker te schudden.
Ook al is het maar tijdelijk.
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Kleine festivals, grote woorden




